
In memoriam Dick Kok 
 
Op zondag 10 februari hebben wij afscheid moeten nemen van Dick, die 
ons helaas te jong en veel te snel heeft moeten verlaten.  
Dick vervulde vanaf 2016 de functie als voorzitter van de OBV (Ouderen 
Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge). 
Op maandag 2 september 2024 hadden we onze eerste OBV- 
bestuursvergadering na ons zomerreces, zoals ze dat in Den Haag zo mooi 
noemen.  
Dick had samen met echtgenote Jolanda en familie de maand augustus 
doorgebracht op zijn geliefde eiland Terschelling. Daar genoten ze elk jaar 
weer enorm van. Uit zijn verhalen voelde dit als hun tweede thuis. 
Zongebruind kwam Dick naar de vergadering. Helaas bleek het goede 
uiterlijk niet overeen te komen met hoe hij zich voelde. Het ging niet goed 
met hem.  
 
Op 15 september is hij nog mee geweest met het OBV-zomeruitje en heeft daar de deelnemers 
toegesproken. Daarna heeft hij zelf voor de OBV de eerste prijs van de Lions toer in ontvangst 
genomen. Ook fijn dat Dick nog de toezegging van de subsidie van de gemeente voor de OBV heeft 
meegemaakt. Hij en Frank Borreman hebben zich daar hard voor ingezet. Door de financiële steun 
was het mogelijk ons 40-jarig jubileum een extra feestelijk tintje te geven, waarbij Dick op diverse 
activiteiten verschillende toespraken voor de leden heeft gehouden. Ook zijn eerdere inzet, samen 
met Jan Popping, gericht op ledenwerving met behulp van de gemeente. Die actie was zeer 
succesvol, maar kreeg helaas geen vervolg.  
 
Niet wetende en geheel onverwachts zou september de laatste maand zijn van vergadering en 
activiteit als voorzitter van de OBV. Na onderzoek kreeg Dick het verschrikkelijke bericht te horen 
dat hij ongeneeslijk ziek was. Voor iedereen een enorme schok. 
Deze periode heeft hij zo knap, dapper en indrukwekkend verwoord in zijn laatste openingswoord 
als voorzitter in het OBV-periodiek van december.  
De zinnen die ons bij zijn gebleven:  
‘Wat er dan door je heengaat is niet te beschrijven. Ik, die actieve man, die een week voordat ik ziek 
werd nog stond te voetballen met mijn kleinzoon. Dit klopt niet, dit gaat niet over mij. Er moet een 
vergissing zijn gemaakt!’ 
Helaas bleek dit toch de waarheid te zijn. Dick heeft zijn functie als voorzitter en secretaris hierdoor 
moeten neerleggen na jarenlang actief te zijn geweest binnen de OBV.  
Hij nam afscheid in zijn voorwoord met de volgende woorden: ‘’Ik wens u het allerbeste.” 
 
Dick werd in 2016 door Reinier Bloemer gevraagd om voorzitter te worden voor de OBV. Ook toen 
was het niet makkelijk om vrijwilligers te vinden voor deze vereniging. Dick net gestopt met werken, 
sociaal zeer actief heeft deze functie toch geaccepteerd. Hij was geen strenge voorzitter. We 
hebben hem nog nooit met zijn vuist op tafel zien slaan. Maar door zijn ervaring als raadslid, 
wethouder en locoburgemeester was Dick wel doortastend bij gesprekken met de gemeente en 
diverse andere instanties.  
 
Dick als persoon leerden wij ook steeds beter kennen door de leuke en pakkende verhalen van 
vroeger en het heden die hij in zijn voorwoord van het OBV-boekje schreef.  
 



Waar wij ons altijd over verbaasden is Dick’s enorme netwerk, maar dat kwam ook door Jolanda die 
nog meer mensen kende in Abcoude en wijde omstreken. Altijd een leuk onderwerp van gesprek: 
wie kent wie? 
Elke vergadering werd afgesloten met een drankje en een hapje. Opvallend was zijn verfijnde 
smaak: hij had een grote voorkeur voor gebak of chocola bij de koffie tijdens de vergadering. En ook 
de kaasstengels onder het genot van een glaasje wijn en later voor een biertje 0% of een cola zero. 
 
Het leven is vergelijkbaar met een treinreis. Als je geboren wordt bestuur je je eigen trein. Je stopt 
op verschillende haltes waar mensen in- en uitstappen. Sommige mensen blijven je hele leven 
meereizen, anderen stappen uit of soms ook weer in.  
Voor Dick is halte 73 zijn laatste stopplaats. Alle passagiers laat hij met veel verdriet achter maar in 
de wens en overtuiging dat anderen de trein wel rijdende houden voor Jolanda en alle dierbaren.  
 
Dick, bedankt voor alles wat je voor de OBV hebt gedaan. Je was een rustige en goede voorzitter en 
een prachtig sociaal mens die de leden van de OBV niet zullen vergeten. We gaan je missen! 
 
Bestuur OBV 


